
LEVENDE HISTORIE HARDERWIJK OP 10 JUNI TIJDENS “DE BOGEN” DAG 
 
Op 10 juni 2023 zal Levende Historie Harderwijk acte de présence geven bij de bewoners van DE 
BOGEN en hun familieleden in onze binnentuin. Zij stellen zich graag aan ons voor: 
 
Wie zijn zij 
Levende Historie Harderwijk (LHH) is een vereniging uit onze eigen stad Harderwijk, waar de 
leden de geschiedenis laten herleven voor bezoekers. Zij tonen het dagelijks leven in de 
Middeleeuwen rond 1560; zo authentiek mogelijk in kleding en uitvoering. 
Naast dit tijdperk is de vereniging ook actief in het uitbeelden van het leven rondom einde 20e 
eeuw (de Victoriaanse periode). Aan het einde van elk jaar zijn de verschillende Dickens-
evenementen ook graag bezochte locaties. Specifiek voor de Levende Historie Harderwijk is, dat 
zij de interactie met de bezoekers aangaan. De spelers van LHH stellen zich zeer toegankelijk 
op en de bezoekers kunnen zich tussen alle tenten, marktkramen en acties begeven, zelfs 
kinderen zullen zich vermaken.  
 
Dit is een greep uit door de LHH recent opgefleurde evenementen: 
• Open Monumentendag in Harderwijk 
• Het tot leven brengen van diverse kastelen, zoals De Essenburgh in Hierden 
• Middeleeuwse jaarmarkt in Sloten, Elburg, etc. 
• Het verhaal van Nederland, finale bij kasteel Cannenburgh in Vaassen 
• Westfälische Hansetagen in Duitsland 
• Kermis Nostalgique uit de periode rond 1900 in Harderwijk - een uniek eigen evenement 
• Dickensfestivals in Druten 
• Dickensdag bij de zandkastelentuin in Garderen 
• Dickensavonden in Zeewolde 
• De aanwezigheid bij onder andere de bewoners van Sonnevanck en Villa Verde. 
 
Levende Historie Harderwijk is in 2010 opgericht. De vereniging telt een 35-tal spelers, die zich 
hebben bekwaamd in een ambacht of die een Middeleeuws karakter uitbeelden. Gedurende het 
verenigingsjaar worden spelersavonden belegd, waarop bijvoorbeeld samenspel wordt 
aangeleerd, waar toekomstplannen worden gesmeed en al wat dies meer zij. 
 
Op onze Middeleeuwse markt in DE BOGEN kun je de volgende zaken aantreffen, afhankelijk van 
het aanbod van spelers: 
● De Schout van Harderwijk - Hij is de gerechtsofficier van de stad en meestal met zijn gade 

onderweg om de orde te handhaven en recht te spreken 
● Een wagenspel - Een Middeleeuws spel met een boodschap 

● Middeleeuwse muziek - Muzikanten met hun instrumenten vermaken de marktkooplui en 
het publiek. Ook wordt er gedanst 

● De waarzegster - Zij kan je toekomst voorspellen 

● De chirurgijn - Hij zet af, scheert af, adviseert en geneest. Met Middeleeuwse middelen. 
Het begrip zachte heelmeester was in de Middeleeuwen nog niet voorhanden 

● De beul met zijn schavot - Enkele malen per dag wordt er een terechtstelling gehouden, 
aan de hand van een veroordeling door de schout 

● De keukenbrigade - Die het volk voorziet van een Middeleeuws natje en droogje, alles 
zoveel mogelijk op authentieke wijze bereid en gepresenteerd 

● De monnik – Hij ondersteunt het Middeleeuwse volk in voor- en tegenspoed 

● De schrijnwerker – Hij maakt en repareert houten gebruiksvoorwerpen 
● Het kruidenvrouwtje - Zij heeft geneeskrachtige kruiden voor elke kwaal 

● U kunt ook de volgende personages tegenkomen: de marskramer, de landloper, de 
stadsomroeper, de leerbewerker, de spinster en ga zo maar door. 

 
De Activiteitencommissie van De Bogen 


